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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

15 tháng 6 năm 2025 Số 764

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  

 

 

 

Tờ báo hằng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới 

 

MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved. 

 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó 
cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. 
Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1) Toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực tức là điển thanh 

và điển trược bao vây có phải không ? 
2) Tin lành từ đâu đến ? 
3) Làm sao mới dẹp được con ma lười biếng trong người ? 
4) Làm người sau khi chết rồi sẽ đi đâu ? 
5) Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quịt luôn có tội 

không? 
6) Thanh tâm nằm ở đâu ? 
7) Quang vinh là sao ? 
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1) Monaco, 17/01/98   2:35 AM 
Hỏi: Toàn thân con người trên mặt đất đều có 
nghiệp lực tức là điển thanh và điển trược bao vây 
có phải không ? 
Ðáp: Thưa mỗi người đều có nghiệp lực khác 
nhau, từ thanh cho tới trược, thanh là mắt sáng mặt 
tươi, trược là mắt không sáng mặt không tươi, thích 
hướng ngoại trong chiều hướng tham dục bần thần 
khó tiến. 
Kệ : 
 Tự gieo ý dục tạo tâm phiền 
 Nguyên lý công khai điển tiến xuyên 
 Muốn dấu không được hình cấu trúc 
 Thiên tình rõ rệt vẫn giao liên. 
 

2) Monaco, 18/01/98   4:20 AM 
Hỏi: Tin lành từ đâu đến ? 
Ðáp: Thưa tin lành từ nơi không động giáng lâm 
xuống thế gian cứu thế, truyền qua khối óc thanh 
tịnh tại mặt đất chuyển hành tự thức, bằng 
phương pháp tự tu tự tiến, chỉ có hành chứ không 
có lý thuyết, hành trước thuyết sau. 
Kệ : 
 Thân tâm an lạc chẳng lo sầu 
 Thức giác tâm tu chuyển nhiệm mầu 
 Cơ đạo chuyển hành minh chuyển chiếu 
 Thực hành tự cứu hiểu chiều sâu. 
 

3) Monaco, 19/01/98   3:35 AM 
Hỏi: Làm sao mới dẹp được con ma lười biếng 
trong người ? 
Ðáp: Thưa muốn dẹp con ma lười biếng trong 
người thì phải thường xuyên niệm Phật tự giải 
phần ô trược trong nội tâm. 
Kệ : 
 Thực hành tự rõ tự khai tầng 
 Thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm 
 Trật tự trên hết không rước động 
 Thành tâm tu luyện lý phân tầm. 
 

4) Monaco, 20/01/98   3:45 AM 
Hỏi: Làm người sau khi chết rồi sẽ đi đâu ? 
Ðáp: Thưa làm người sau khi chết thì hồn sẽ tiến 
hóa theo luật nhân quả, tâm làm thân chịu, phần 
hồn phải để sửa sai chính mình nhiên hậu mới 
tiến hóa được. 
Kệ : 
 Sống hành nhân đạo chết an yên 
 Ngược lại đau thương lại tạo phiền 
 Học khổ sửa tâm sống thật thà 
 Hồn quy mối đạo tự thăng thiên. 
 

5) Monaco, 21/01/98   6:15 AM 
Hỏi: Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc 
rồi quỵt luôn có tội không ? 
Ðáp: Thưa người tu thiền là phải thực hiện sự 
trung tín, nhiên hậu phần hồn mới tiến hóa được. 
Ngược lại thiếu nợ không trả là thất tín, tạo nghiệp 
cho chính mình, tự giày xéo tâm thức, trí không 
yên tâm không ổn làm sao tu tiến, tự hủy hoại cuộc 
sống thanh nhẹ của chính mình, hồn tiếp tục bám 
vào nghiệp lực, tức là nợ nần bao vây, Trời Phật 
không chứng tâm. 
Kệ : 
 Tu hành tăm tối tạo ưu phiền 
 Khó tiến khó minh khó được yên 
 Rắc rối trong lòng nan đạt phước 
 Khổ hành giải tỏa cảm tâm yên. 
 

6) Monaco, 22/01/98   5:45 AM 
Hỏi: Thanh tâm nằm ở đâu ? 
Ðáp: Thưa thanh tâm nằm ở trung tim bộ đầu, từ 
đó sẽ xuất phát thành hào quang, tức là luồng 
điển quân bình của nội tâm xuất phát và trụ đảnh, 
gọi là chơn tâm, liên hệ với luồng điển cái của vũ 
trụ. 
Kệ : 
 Phân minh tình thế rõ thân hình 
 Giải quyết chiều sâu tự phát minh 
 Chơn pháp thực hành tâm giải tiến 
 Bình an vô sự sống quang vinh. 
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7) Monaco, 23/01/98   3:45 AM 
Hỏi: Quang vinh là sao ? 
Ðáp: Thưa người tu giải nghiệp, thì mới thật sự là quang vinh, không bận rộn, không nợ nần sẽ là nhẹ 
nhỏm, phù hợp với tình trời thanh cao thức giác, tiến hóa trong tình thâm an lạc của Trời Phật. 
Kệ : 
 Thâm sâu giải tỏa tự phân tầm 
 Trí tuệ phân minh lý diệu thâm 
 Ðời đạo thân hành không luyến tiếc 
 Trời cao thấu triệt tự quy thầm. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
53  CHƠN KINH 
   

Chơn Kinh 25 (tiếp theo) 
.  .  .  

Con người sống ở thế gian xài đâu 
có bao nhiêu, ăn cũng không có bao 
nhiêu. Chính người Việt Nam là không 
có ăn nhiều, không ăn một cục thịt bự 
như người ngoại quốc, chút chút cả gia 
đình đủ ăn rồi. Người tu lấy nguyên khí 
của Trời Đất hỗ trợ cho cơ tạng mạnh 
khỏe thì không cần thiết vật chất nhiều, 
ăn ít cũng khoẻ chớ không có đòi hỏi. 
Lúc đó chúng ta mới có cơ hội thực hiện 
tình thương và đạo đức. Thương ai? 
Thương mình, không có hủy hoại mình. 
Ăn nhiều là hủy hoại cơ tạng. Trong cơ 
tạng con người đều là mỏng, mà ăn, ăn 
cho nhiều, cho sướng, cho ngon, sau khi 
ăn rồi mới là thật sự hành hạ cơ tạng 
mệt nhọc. Sự vận hành trong cơ tạng 
không thông. Thay vì nó vừa đủ nó 
thông, mà chúng ta cho nó quá là không 
thông. Ở đời này cái gì quá là hư. Muốn 
quá cũng hư, thương quá cũng hư, làm 
cái gì cũng hư. Cái gì quá cũng đều hư 
hết. Thương là hại, thương là hại, rất rõ 
ràng. 

Khi tu thanh nhẹ rồi mới bước vào 
vị trí rõ rệt, minh tâm kiến tánh, thấy sự 
sai lầm của chính mình, tánh hư tật xấu 
của mình và chủ kiến của mình phải dứt 
khoát. Không nên nuôi dưỡng chủ kiến 
của chính mình mà hại tâm thân, không 

tiến, cũng như khóa cửa la làng mà thôi. 
Chủ kiến là đóng cửa la làng, không tiến 
được. Hòa đồng mới thật sự là thăng hoa 
tiến hóa. 

Cho nên Vô Vi không có khống chế 
một ai. Người nào tự thức cứ tự tu đi, rồi 
nó sẽ tiến. Cứ bao nhiêu công chuyện 
đó, hành tới thì giải mở tất cả mọi việc 
trong tâm thức của chính mình. Tự 
mình hiểu lấy mình nhiều hơn. Không 
phải lệ thuộc của một ông sư phụ hay là 
của một người truyền pháp. Chúng ta có 
quyền minh xét hành động người truyền 
pháp có tốt không? Làm đúng không? 
Sửa đúng không? Thật tâm phục vụ hay 
là không? Chúng ta có quyền đó. Thì 
chúng ta hành, hành làm sao tốt hơn 
người truyền pháp, đó là nhiệm vụ của 
chính mình. Cứ chống người này, chống 
người kia, chống người nọ, chống chế độ 
này, chống chế độ kia, chống chế độ nọ 
mà không biết sửa chữa mình. Mình có 
hay hơn người ta không mà mình chống 
người ta? Lỡ lời nói bậy. 
 

(còn tiếp) 
 
 
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Sàigòn, ngày 19 tháng 12 năm 1971 
 

Âm thanh văng vẳng nơi không động 
Xét thế trầm luân tiếp nối vòng 

Ngoại cảnh quây quần trong thắng thế 
Cuốn lôi lôi cuốn vẫn tháp tòng. 

 
Sống trong cảnh vật bao vòng, 

Chuyển xoay xoay chuyển tự phòng tiến thân. 
Bầu Trời thế giới hợp phân, 

Ngày đêm hai cảnh tự lần đổi thay. 
Thân hồn giam hãm mê say, 

Ngày ngày tranh đấu biểu bày thiệt hơn. 
Âm thanh chuyển động như đờn, 

Khuyên lơn thức giác quy hườn nội tâm. 
Duyên lành tạo thế sắc cầm, 

Hồn khôn vía dại vẫn lầm vẫn sai. 
Gia đình ngôi thứ an bài, 

Kẻ sanh người tử thi hài đổi thay. 
Trí người vẫn sống thơ ngây, 

Phần hơn muốn đoạt thân này phải tan. 
Phân minh định luật rõ ràng, 

Thiên đàng địa ngục hai đàng chuyển thân. 
Tiến lên thức giác nếu cần, 

Bằng không ở lại sống gần quỷ ma. 
Gắng tu sửa đổi thật thà, 

Người ngay chẳng lỗ vẫn hòa tình thương. 
Phật Tiên đã dọn sẵn đường, 

Nhơn Ông tự tiến tự lường giả chơn. 
Bộ đầu phóng điển quy hườn, 

Quê xưa tiên cảnh chẳng sờn chẳng phai. 
Công phu pháp lý an bài, 

An thân tự toại phân hai đạo đời. 
Khùng nay nhắc nhở đủ lời, 

Ước mong các bạn xét đời giả chơn ? 
 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

NHÂN  GIAN  DU  KÍ 
THÁNH  HIỀN  ĐƯỜNG 

 
Dịch Giả:  Đào Mộng Nam 

 
Nhân Gian Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc 

Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền và ấn tống lần thứ nhất 
năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1982 và phổ biến năm 1984. 

 
 

HỒI MƯỜI HAI (tiếp theo) 

TẾ PHẬT LUẬN VỀ SỰ BỐ THÍ 

BỎ CHẤP TƯỚNG GIỮ TÂM THÀNH NHIỀU ỨNG NGHIỆM 

THÁNH MẪU BÀN VỀ LUẬT NHÂN QUẢ 

THIỆN ÁC BÁO ỨNG ĐỀU DO TÂM 
 
.  .  .  

Thái Sinh:  Thưa ân sư, kiếp trước của vị đó 
như thế nào? 
Tế Phật:  Kiếp trước của phụ nữ này là nam 
nhi, vì lúc tuổi còn trẻ bỏ học bỏ hành, chơi 
bời lêu lỏng, không chịu chăm chỉ làm lụng, 
cha mẹ bèn cưới vợ sớm cho y, hi vọng rằng 
y sẽ sửa đổi tính tình. Song không ngờ y vẫn 
chứng nào tật nấy, ngược ngạo với cha mẹ, 
đánh chửi vợ con, bài bạc rượu chè gây gổ, 
nên phải chịu nhân quả tuần hoàn báo ứng, 
kiếp này đầu thai làm phận gái để trả nợ 
kiếp trước, vì nghiệp chướng tiền kiếp mà 
gia đình tan nát, phải làm nghề giặt mướn, 
lãnh đồng lương rẻ mạt để sống qua ngày. 
Thái Sinh:  Thưa, không thể tưởng tượng 
nổi luật nhân quả vô hình báo ứng lại có thể 

hiệu nghiệm hơn luật tạo hóa hữu hình, cứ 
nghĩ rằng tránh thoát nổi, song cuối cùng lại 
hoàn toàn bất lực. 
Tế Phật:  Có câu: “Bồ tát sợ nhân, chúng 
sinh sợ quả” (Bồ tát phạ nhân, chúng sinh phạ 
quả). Nhân quả tuy vô hình, song lại hoàn 
toàn chi phối vạn vật hữu hình, cùng biến 
hóa tạo dựng muôn loài. Chỉ có kẻ giác ngộ, 
chuyên thí ân bố đức, mới mong thoát khỏi 
luật nhân quả báo ứng mà thôi. Còn kẻ mê 
lầm, đương nhiên sẽ bị trầm luân trong vòng 
nhân quả tuần hoàn. 
Thái Sinh:  Thưa ân sư, tại sao bà mẹ này 
vẫn còn tiếp tục chịu đựng sự cực khổ? 
Tế Phật:  Vì còn phải đợi cho những đứa 
con gái trưởng thành, phải ngậm đắng nuốt 
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cay để giữ tròn đạo làm mẹ, sau này mới 
mong được các con báo hiếu, khi đó số 
mệnh tự nhiên được cải biến. 
Thái Sinh:  Nguyên nhân đã thấy rõ, ước 
mong chúng sinh mau lìa bỏ nghiệp trần 
khổ hải, sớm thức tâm chứng quả bồ đề. 
Tế Phật:  Không ngờ trò ngoan động lòng 
trắc ẩn, thầy trò mình qua nhà khác phỏng 
vấn. 
Thái Sinh:  Thưa vâng... Ôi! Gia đình này 
cớ sao lại khổ sở tới nỗi này, hình như thân 
nhân họ gặp điều chi bất hạnh. Kìa! Một 
thanh niên đang nằm trên chiếc ghế dài, 
hình như là bị thương. 
Tế Phật:  Thanh niên đó là kẻ hung hăng dữ 
tợn, chuyên hành động bất lương, gây đau 
khổ cho gia đình, tạo bất an cho xã hội, 
không chịu làm ăn lương thiện, chỉ ham lập 

bè lập đảng với bọn lưu manh, trở thành 
những tay anh chị ở các chốn lầu xanh, tửu 
điếm. 
Thái Sinh:  Chắc thanh niên này vừa trải 
qua một cuộc thanh toán nào đây? 
Tế Phật:  Thanh niên ấy giống như con 
nhặng trong nhà, rõ ràng là có cửa kính che, 
song vì ỷ vào sức mạnh của mình một cách 
ngu đần, rồ dại nên đã không nhìn thấy vật 
chướng ngại, cứ ngang ngược phóng qua, 
chẳng khác nào chúng sinh ngày nay, mặc 
dù Tiên Phật đã dạy rằng: “Có luật nhân quả 
của tạo hóa” song bọn bất lương bạo ngược 
vẫn hoành hành chẳng khác nào đám nhặng 
ngu si cứ đâm đầu vào cửa kính, cuối cùng 
bể đầu chảy máu mới thức tỉnh, thanh niên 
đó chẳng giống hệt loài nhặng sao? 

 (còn tiếp) 

 
 

 
 


