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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

1 tháng 3 năm 2020 Số 488

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  HHưướớnngg  TTââmm  

••  TThhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  

••  TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  

 

 

 

Tờ báo hằng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới 

 

MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved. 

 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó 
cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. 
Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1) Sự thanh nhẹ trong nội tâm ra sao? 
2) Vắng tin người hiền thì tâm trạng sẽ ra sao? 
3) Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không? 
4) Chung hành một đường lối có phát triển không? 
5) Uất khí tràn đầy thì sẽ ra sao? 
6) Dứt khoát thực hành tu tiến có hữu ích gì không? 
7) Bỏ đời qua đạo có ích gì không? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Montréal, 11-05-2002  6 : 5 AM 
1)  Hỏi: Sự thanh nhẹ trong nội tâm ra sao? 
Đáp: Thưa sự thanh nhẹ trong nội tâm rất yên ổn. 
Kệ : 
 Thanh nhẹ quy tâm rất nhẹ nhàng 
 Tâm trí quy không chẳng rộn ràng 
 Thần thức chẳng còn gieo gánh nặng 
 Bình tâm thanh nhẹ chẳng bàng hoàng. 
 

Montréal, 12-05-2002  9 : 52 AM 
2)  Hỏi: Vắng tin người hiền thì tâm trạng sẽ ra sao? 
Đáp: Thưa vắng tin người hiền thì tâm trạng sẽ lo âu 
và chờ mong. 
Kệ : 
 Vắng tin người hiền tâm (trạng) lo âu 
 Thương nhớ trông tin tâm lại sầu 
 Quý tưởng Trời cao duyên tận độ 
 Bình tâm xây dựng quý tâm mầu. 
 

Montréal, 13-05-2002  3 : 45 AM 
3)  Hỏi: Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa thực hành chánh pháp rất hữu ích và rất dễ 
phát triển. 
Kệ : 
 Thực hành chánh pháp rất hữu ích 
 Tự mình phát triển rõ chơn tình 
 Dốc lòng tu tiến lại càng minh 
 Học hỏi không ngừng tự xét mình 
 Quý thương Trời Phật chung hành tiến 
 Thực hành chơn pháp thật sự hiền. 
 

Montréal, 14-05-2002  6 : 30 AM 
4)  Hỏi: Chung hành một đường lối có phát triển 
không? 
Đáp: Thưa chung hành một đường lối chắc chắn phát 
triển đại sự chung. 
Kệ : 
 Hướng tâm thực hiện chung hành tiến 
 Giải giới phân minh tự thức hiền 
 Thơ mộng trong lòng tự giác yên 
 Quy nguyên giềng mối thức triền miên. 
 

Montréal, 15-05-2002  8 : 50 AM 
5)  Hỏi: Uất khí tràn đầy thì sẽ ra sao? 
Đáp: Thưa uất khí tràn đầy thì sẽ sanh bệnh và thần 
kinh hỗn loạn. 
Kệ : 
 Uất khí tràn đầy sẽ khổ thêm 
 Tâm thân bất ổn không hành tốt 
 Không tu tiến tạo thêm tâm phiền 
 Giải bỏ trần tâm tự đạt yên. 
 

Montréal,  16-05-2002  3 : 10 AM 
6)  Hỏi: Dứt khoát thực hành tu tiến có hữu ích gì 
không? 
Đáp: Thưa dứt khoát tu tiến rất hữu ích và sẽ không 
bị sai lạc. 
Kệ : 
 Dứt khoát tu tiến khỏi lạc đường 
 Tâm linh tiến hóa dễ yêu thương 
 Từ bi rộng mở chung hành tiến 
 Xây dựng bền lâu khắp nẻo đường. 
 

Montréal, 17-05-2002  4 : 20 AM 
7)  Hỏi: Bỏ đời qua đạo có ích gì không? 
Đáp: Thưa bỏ đời qua đạo dứt khoát tự tu rất hữu ích từ tâm lẫn thân. 
Kệ : 
 Dứt khoát tự tu ích lợi chung 
 Thầm tu tiến tới vô cùng tận 
 Hành thông tự giác quy giềng mối 
 Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  205 
 
 

Hành trình tiến giải triền miên 
Giúp người giải tỏa cơn phiền não tâm 
Làm người phải tiến phải tầm 
Trở về thanh tịnh định tâm giải hòa. 
 

Liên tiếp chuyển hóa trong cõi phù sanh này, phải tự tiến và tự tầm thì mới sớm đạt tới mọi sự thanh tịnh của 
nội tâm. 
  

Tiến trong đà tiến thậm thâm 
Khai thông thiên địa ta tầm ta đi 
Thân ta địa tạng phương phi 
Hồn thời tốt đẹp có đi có về. 
 

Cơ tạng thông tức là thiên địa thông, huyền vi sẵn có nếu ta biết tự tầm thì sẽ được tự tiến dễ dãi, mỗi người sẵn 
có một phần tri kiến khác nhau. 
 

Nhiệm mầu hóa giải trước sau 
Đối đầu khai triển giải sầu giải lo 
Tiến trình lắm đỗi quanh co 
Tự dò tự tiến của kho có hoài. 
 

Sửa mình để sớm đạt chơn lý thì tâm trí không bao giờ vấp phải sự nghèo nàn của thế gian, nhưng ngược lại nó 
sẽ tự đem lại sự quang kiến và hạnh phúc rõ ràng. 
 
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư giảng bài 
thơ – Sài Gòn, ngày 8/3/1975) 
 

 
   

 
 

HHưướớnngg  TTââmm  
 
 

Kính Thông Báo: Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nhạc Sĩ Lương Quốc Định sinh ngày 
25.10.1958, từ trần lúc 23 giờ 46 phút, đêm 25.02.2020 tại Aschaffenburg, Đức Quốc, được siêu thăng tịnh độ. 
Bạn đạo Nhạc Sĩ Lương Quốc Định là người có tâm huyết, anh đã phổ nhiều bài thơ của Đức Thầy Lương Sĩ 
Hằng-Vĩ Kiên ra những bài nhạc Thiền Ca bất hủ để lại cho đời. Anh đã từ biệt chúng ta vì không qua được cơn 
bạo bệnh. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo ! 
  
BCH Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc kính bái 
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TT hhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  
 

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gởi - các đứa con Vô Vi từ 
khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, 
người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý ...... Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi 
đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời 
khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu. 
 
------------------------------------------- 
THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM 
V, ngày 12/10/2001 
 
Kính thưa Thầy, 

Nhân dịp sắp tới ngày đại hội con nhờ một chị 
bạn đạo trao lá thư giùm Thầy. Trước hết con xin 
được kính mừng ngày sanh nhật của Thầy, được dồi 
dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để dìu dắt chúng 
con tiến trên con đường học đao. 

Kính mong Thầy thứ lỗi cho con đã làm phiền 
đến Thầy. Nhưng vì tâm sự con đã ấp ủ từ bao lâu 
nay làm cho con phiền não vô cùng vì không lối 
thoát. 

Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ gặp được sự 
may mắn : trong gia đình, sự nghiệp, học vấn, 
chồng con, v..v.. Sống trong gia đình từ thuở nhỏ 
thiếu tình thương gia đình và sự thông cảm của anh 
chị em. Việc làm ngày nay cũng chẳng vào đâu. Sức 
khỏe thì yếu kém, nay bệnh mai bệnh. Làm gì cũng 
thất bại cả. Mặc dù trước mặt mọi người phải cố 
gượng cười vui để che lấp sự cô độc trong lòng. 
Con sống về nội tâm thật khô  khan buồn bã! 

Nay con vài hàng kính dâng lên Thầy, xin Thầy 
ban cho con lời giảng dạy, để con được sáng suốt 
và an ủi phần nào khi con nghĩ đến còn có Thầy bên 
cạnh con. Con xin đội ơn Thầy. 

Con hành pháp này đã hơn 2 năm. Thoạt đầu 
thì thấy thật có kết quả, nhưng đôi lúc sau này thấy 
chậm tiến hơn thuở ban đầu. Tuy nhiên con vẫn cố 
tâm hành thiền, hy vọng có ngày tâm linh con sẽ 
phát triển tốt đẹp hơn, để không phụ lòng ơn dạy dỗ 
của Thầy. 
 
Con, 
H. 
 

---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
A C, ngày 20/10/2001 

 
M H, 

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày ......  , được 
biết uất khí của con đã ôm ấp từ lâu, nhưng không 
sao thoát được. Con vẫn hành nội tâm tức là niệm 
Phật theo băng giải thích của Thầy thì uất khí sẽ 
tiêu tan và trí sẽ mở và mọi việc sẽ được kết quả tốt. 
Cần thực hành chứ không cần lý luận, vui trong 
thanh tịnh chứ không cần rước sự phiền não vào nội 
tâm, thì con mới vững tiến. Cần con học thuộc lòng 
10 điều tâm niệm như sau : 

 
1) Nhịn nhục và cần mẫn 
2) Dứt khoát thất tình lục dục 
3) Tha thứ và thương yêu 
4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa 
5) Bố thí và vị tha 
6) Đối đãi thật tâm và lễ độ 
7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ 
8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xãy ra 
9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà 
10) Hoà tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm. 

 
Chúc con vui tiến. 

 
Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên 
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

XÂY DỰNG VÔ VI 
 
 

Thực hành phát triển tâm tu tiến 
Quý tưởng Trời cao giải tâm phiền 
Duyên đạo tình đời chung hợp tác 
Bình tâm xây dựng tự học hiền. 

 
Học hiền giải tỏa triền miên 

Khai thông trí tuệ giao duyên Phật Trời 
Thành tâm tiến hóa hợp thời 

Quy y chánh pháp tiến hoài không ngưng 
Cảm thông mở lối từ từng 

Quy y Phật Pháp các vùng quy y 
Thực hành học hỏi Từ Bi 

Khai minh trí tuệ thân thì cảm an 
Tự minh khai triển bạc bàn 

Lui về thanh tịnh khai màn Đạo Tâm 
Càn khôn vũ trụ mừng thầm 

Chiếu ban không ngớt khai mầm giác quang 
Thế gian cho đến thiên đàng 

Quy về một mối đàng hoàng hơn xưa 
Dù cho chuyển động nắng mưa 

Tâm ta vững tiến sống vừa thế nhân 
Cảm thông từ giới từ tầng 

Một lòng xây dựng một lòng tự tu 
Chẳng còn lý luận khôn ngu 

Người tu phản thức trùng tu hoài hoài 
Càn khôn vũ trụ thanh đài 

Hướng tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng. 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
 (Viết cho Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, Westminster, California) 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

CHUYỆN TIỀN THÂN ÐỨC PHẬT  (JÃKATA) 
Tập I 

 
Dịch Giả   Tỳ Kheo Thích Minh Châu 

 
CHƯƠNG I 

4.01 PHẨM APANNAKA 

10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHARI (Tiền Thân Sukhavihari) ) (tiếp theo) 

 
Người không được bảo vệ..., 
 
… 
Vị đệ tử trưởng ấy, trước kia làm vua, sau từ bỏ 
vương quốc lớn, xuất gia, lấy đề tài làm Thiền 
quán, chứng được tám Thiền chứng. Vị ấy sống 
ở núi Tuyết với các vị khổ hạnh. 
Một hôm, muốn yết kiến bổn sư, vị ấy gọi các 
vị khổ hạnh kia và bảo: 
- Hãy sống thoải mái ở đây, ta đi đảnh lễ bổn sư 
rồi lại về. 
Vị ấy đi đến bổn sư, đảnh lễ ngài, chào mừng 
ngài rất chân tình, rồi trải tấm thảm, nằm xuống 
bên cạnh bổn sư. Lúc bấy giờ, nhà vua đi đến 
ngôi vườn để yết kiến vị khổ hạnh, đảnh lễ ngài 
rồi ngồi xuống một bên. Vị đệ tử khổ hạnh thấy 
vua đến, nhưng không đứng dậy, vẫn nằm dài 
và nói lời cảm hứng: 
- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 
Nhà vua không hoan hỉ với vị khổ hạnh thấy 
vua mà không đứng dậy, nên nói với Bồ Tát. 
- Thưa Tôn giả, người khổ hạnh này có lẽ đã ăn 
quá đầy đủ nên nằm sung sướng, nói lên lời 
cảm hứng. 
- Thưa Ðại Vương, người khổ hạnh này trước 
cũng làm vua như ngài. Vị ấy suy nghĩ: “Trước 
kia còn là cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được 

bảo vệ bởi nhiều người có binh khí cầm tay, 
nhưng không được hạnh phúc như thế này. Nay 
do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh 
phúc thiền định, nên nói lên lời cảm hứng như 
vậy”. 
Ðể giảng pháp thoại cho nhà vua, Bồ Tát đọc 
bài kệ này: 
 
Người không được bảo vệ, 
Không bảo vệ người khác, 
Thưa Ðại Vương, người ấy. 
Thật sự được an lạc. 
Vì không chờ đợi gì, 
Ðối với các dục vọng. 
 
Nhà vua nghe pháp thoại xong, cảm thấy thoải 
mái, đảnh lễ, rồi đi về cung. Vị đệ tử đảnh lễ 
bổn sự, rồi đi về núi Tuyết. Bồ Tát tiếp tục sống 
tại đấy, thiền định không gián đoạn và khi mạng 
chung, sanh lên Phạm thiên giới. 

 
 

 
Bậc Ðạo sư, kể lại hai câu chuyện, kết hợp 
chúng với nhau rồi nhận diện Tiền thân: 
- Lúc ấy, vị đệ tử là Tôn giả Bhaddiya, còn vị 
bổn sư chính là Ta đây. 

 (còn tiếp) 
 

 
 

 


