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TTuuầầnn  BBááoo  VVôô  VVii  

3 tháng 3 năm 2019 Số 436

Email: tuanbaovovi@gmail.com 

Website: www.voviphatphap.org 
  

 

TTuuầầnn  nnààyy  ::  

••  MMụụcc  BBéé  TTáámm  

••  LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  

••  TThhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  

••  TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy    

••  BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  

 

 

 

Tờ báo hằng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới 

 

MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved. 

 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó 
cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. 
Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1) Tại sao làm người không biết thương yêu nhau? 
2) Làm sao đạt được thế giới đại đồng? 
3) Hồng huyết cầu dâng cao thì phải làm sao? 
4) Muốn thông suốt bộ đầu thì phải làm sao? 
5) Người tu mà loạn thuyết tại sao? 
6) Người tu trí tâm không thanh tịnh tại sao? 
7) Phật pháp chỉ có đi lên không đi xuống tại sao? 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI.  All rights reserved. 
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Montréal, 13-05-2001  3 : 15 AM 
1)  Hỏi: Tại sao làm người không biết thương yêu 
nhau? 
Đáp: Thưa làm người sống tùy duyên mà hành. 
Kệ : 
 Không thương không ghét không tương hành 
 Sống khổ xa nhau chẳng có thanh 
 Động loạn mưu cầu quy một mối 
 Thiếu thanh thiếu tịnh khó tương hành. 
 

Montréal,  14-05-2001  5 : 55 AM 
2)  Hỏi: Làm sao đạt được thế giới đại đồng? 
Đáp: Thưa muốn thế giới đại đồng thì mọi người 
phải tự thức chính mình đang sống với Trời Đất và 
đạo, tự tu tự tiến thì mới đạt tới sự quân bình của nội 
tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ trụ. 
Kệ : 
 Thực hành chất phác trí khai minh 
 Học hỏi thanh cao rõ tiến trình 
 Nguyên lý ban ơn không dứt đoạn 
 Thành tâm hướng thượng rõ tâm mình. 
 

Montréal, 15-05-2001  3 : 35 AM 
3)  Hỏi: Hồng huyết cầu dâng cao thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa hồng huyết cầu dâng cao thì phải uống 
thuốc kinh niên giảm xuống thì mới yên. 
Kệ : 
 Máu cao mệt ngực khó thở đều 
 Trí não không minh khó đạt siêu 
 Chuyển tiến vô cùng gieo động loạn 
 Thần kinh bất ổn ngộp tim nhiều. 
 

Montréal, 16-05-2001  7 : 10 AM 
4)  Hỏi: Muốn thông suốt bộ đầu thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn thông suốt bộ đầu thì phải dấn thân 
làm việc trong ngày cũng như đêm. 
Kệ : 
 Tiếp xúc nguyên năng của Đất Trời 
 Thực hành điển giới hướng về không 
 Đường đời thông cảm tâm từ tiến 
 Giải tỏa phiền ưu với thực lòng. 
 

Montréal, 17-05-2001  5 : 05 AM 
5)  Hỏi: Người tu mà loạn thuyết tại sao? 
Đáp: Thưa người tu mà loạn thuyết tại vì thần kinh bất 
ổn. 
Kệ : 
 Hạ từng công tác tánh không yên 
 Thành khẩn chuyên tu tự giải phiền 
 Trí tuệ phân minh quy một lối 
 Cùng tu cùng tiến chuyển từ hồi. 
 

Montréal, 18-05-2001  2 : 29 AM 
6)  Hỏi: Người tu trí tâm không thanh tịnh tại sao? 
Đáp: Thưa người tu trí tâm không thanh tịnh tại vì 
thiếu niệm Phật tâm thức không quân bình. 
Kệ : 
 Duyên nghiệp tràn đầy đã cuốn lôi 
 Khó tu khó tiến khổ từ hồi 
 Phân minh không được tình giao cảm 
 Học hỏi không ngừng khó thả trôi. 
 

Montréal, 19-05-2001  7 : 17 AM 
7)  Hỏi: Phật pháp chỉ có đi lên không đi xuống tại sao? 
Đáp: Thưa Phật pháp chỉ có đi lên vì mức tiến hướng về thanh tịnh và vô cùng. 
Kệ : 
 Phật pháp vô cùng tự tiến tu 
 Tâm thành tự giải trí phân bù 
 Thâm tâm thức giác không giao động 
 Tận độ quần sanh sớm dự trù. 
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
MẪU ÁI  151 
 
 
Ngoại thân chư vật gieo mồi 
Tâm ta không động đứng ngồi vẫn yên 
Bình tâm chẳng tiếc mến tiền 
Từ Bi chơn chánh nối liền Hư Không. 
  
Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không, rồi cũng phải trở về với Hư Không. Khi ta đã nhận định rõ rệt thì ta nên sớm 
tự quy nguyên về chơn điển Hư Không thì mới gặt hái được một phần sáng suốt cho kiếp sau. 
  
Nhãn tiền muôn sắc muôn màu 
Chung quy cũng phát nơi đầu âm dương 
Phân chia sáng tỏ như gương 
Phần thanh phần trược mọi đường tách riêng. 
 
Vật chất và thanh điển hai khối khác nhau, dù cho nhiễu động cho cách mấy đi nữa rồi cũng phải tự trở về với 
thực trạng của nó. 
 
Tình đời lươn lẹo quanh co 
Bày mưu đốc sử cũng mò chẳng ra 
Biết đâu là chánh là tà 
Thoát ly trần tục hồn xa tu tầm. 
 
Hồn xa bản thể mới có thể minh cảm được nguyên căn của tứ đại, nếu còn ôm ấp nơi bộ đầu thì phải bị che lấp 
bởi nghịch cảnh tối tăm. 

 
 

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 1/12/1973) 
 
 

   
 

 
 
 
 
 



4 | Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp                                                                                                Tuần Báo Vô Vi # 436 
 

TT hhưư  TTừừ  LLaaii  VVããnngg  
 

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gởi - các đứa con Vô Vi từ 
khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, 
người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý ...... Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi 
đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời 
khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu. 
 
 
------------------------------------------------ 
THƯ GỞI THẦY TỪ VIỆT NAM 
B C, ngày 24/09/2000  
 
Thưa Thầy,  

Con xin cầu chúc Thầy được nhiều sức khỏe và 
xin cám ơn Thầy đã thương chúng con những tình 
thân thiết của Thầy. 

Hôm nay con viết thư này xin Thầy cứu khổ cứu 
độ cho đồng bào ở vùng nước lũ : khi nước lũ tràn 
về rất mạnh, bốc đi những mảnh đường nhựa, để lại 
những hố sâu 5-6 tấc. Chúng con đã nhờ sự giúp đỡ 
của người dân ở hai bên đường, đoàn cứu trợ mới 
thoát được dòng nước lũ. Ông chủ tịch của Ủy ban 
nhân dân Đồng Tháp và những người trong đội 
chống lục bão nói từ đây trở đi còn rất khó khăn 
cho đời sống kinh tế.  

Hiện nay có trên 130 hộ trong cảnh khó khăn và 
sẽ dời đi lên những núi cao ở đỡ. Con thấy cảnh đó 
thật xót, xin Thầy hảy cứu lấy và giúp những người 
cùng quẩn bởi thiên tai lũ lụt.  

Thưa Thầy, con biết Thầy rất thương yêu chúng 
con ở quê nghèo khó, nên đã đem tình thương và 
dấn thân phục vụ và cứu độ chúng sanh với hạnh hy 
sinh của Thầy vô cùng cao cả.  

Con rất mong nhận được thư Thầy dù những lời 
khen hay chỉ trích, đó là hồng ân của Thầy ban cho 
con phần sáng suốt.  
 
on kính lạy Thầy,  
L K Hà 
 
================ 
Ngày 27/09/2000 
  
Kính thưa Thầy,  

Con muốn viết ngắn gọn nhưng không biết làm 
sao, xin Thầy thương vì lời lẽ vụng về mà đừng quở 
con tội nghiệp.  

Về việc làm từ thiện của con, con tự phát tâm và 
muốn phục vụ cho những người bần cùng khốn khổ, 
vì hoàn cảnh ai nấy cũng thật đáng thương, nên con 
mới xin Thầy cứu độ, nhờ đức hồng ân của Thầy mà 
họ thoát khỏi nghiệp tâm, nghiệp chướng của họ, 
chớ không có lợi dụng tình thương của Thầy mà 
lường gạt tiền của.  

Con chỉ xin thưa với Thầy, nếu con có tâm tà 
bất chánh với Thầy thì cho trời tru đất diệt. Con nói 
ra đây không phải để tạo lòng tin ở Thầy, mà sống 
sao cho tròn tình nghĩa,  

Thưa Thầy, rất cần đến sự giúp đỡ của Thầy vì 
hiện nay ở quê hương mình đồng bằng sông Cửõu 
Long đang sống giai đoạn tàn phá khốc liệt ở vùng 
nông thôn lũ lụt, nghiệt ngả tiếp tục tràn vào các thị 
xã từ tỉnh huyện An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, 
Long An ......, không biết bao nhiêu nhà bị ngập, 
bao nhiêu dân đang thiếu đó. Bà con phải gánh 
nhiều cảnh thiếu thốn, do sống với những dòng 
nước ô nhiễm mà phải chống chọi lại thiên tai một 
cách mõi mòn. Còn đau lòng hơn thế nữa là một số 
trẻ em chết dưới dòng nước lũ càng ngày càng gia 
tăng, cho nên họ kêu gọi khẩn cấp trong lúc này. 
Bao nhiêu người đã đóng góp tiền ủng hộ, nhưng 
cũng không đủ vào đâu cho nên họ kêu gọi và cần 
sự giúp đỡ của nhân dân trong cả nước và ngoài 
nước, xin Thầy hãy vận động các ban cứu trợ, dù ít 
hay nhiều đối với đồng bào miền lũ thì cũng chia sẻ 
phần nào mất mát.  

Kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, con rất 
mong tin của Thầỵ  
Con,  
L K Hà 
 
---------------------------------------------- 
THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM 
AC....  
 
K H,  
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Thầy vui nhận được thơ đề ngày 24/09/2000 và 
27/09/2000 được biết con đã đi thăm vùng lũ lụt. 
Tiện đây Thầy gởi cho con US$ 1000.- để con làm 
từ thiện. Trận lụt này Thầy đã cho hay từ lâu, nay 
bắt đầu xuất hiện, dân phải chịu nạn tai vô cùng 
thảm khốc ! Khắp thế giới đều hướng về và bàn 
luận về việc cứu độ, chính quyền cũng bất lực trong 
lúc khó khăn nàỵ  

Người tu vô Vi cần siêng năng hành pháp và 
niệm Phật để tiếp thâu điện năng của trời Đất để tự 
cứu. 

Chúc con hành tiến.. 
 

Quý thương, 
Lương sĩ Hằng-Vĩ Kiên 

 
 

   
 
 
 

TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Montreal, ngày 11 tháng 10 năm 1990 
ĐẠI  HỘI 

 
 

Mừng vui nay mở hội đàng 
Cùng nhau hớn hở chàng nàng gặp nhau 

Thức tâm nhịn nhục đổi trao 
Ý lành tận độ ước ao thỏa tình 
Chung vui đại hội càng minh 

Tình ta tình họ chuyển khuynh thực hành 
Tự mình dẹp bỏ cạnh tranh 

Hòa đồng tự thức đạt thanh đạt hòa 
Biết mình con đẻ một Cha 

Cùng chung vũ trụ cùng nhà thương yêu 
Cha Trời nguyên lý thật siêu 

Dìu tâm độ thức lại yêu lại hòa 
Càn khôn vũ trụ tình Cha 

Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương 
Khí thanh tận độ mở đường 

Độ tha tại thế yêu thương muôn loài 
Cảm thông tự thức trong ngoài 

Chan hòa tâm đạo tiến hoài không ngưng 
Trí tâm khai triển sáng bừng 

Tâm hồn thơ thới chúc mừng lẫn nhau 
Chiều sâu hạnh đức đổi trao 

Chung vui sum họp trước sau dung hòa 
Yêu thương nguyên lý tình Cha 

Thanh thanh diệu diệu chan hòa tình thương 
Từ đây phát triển gieo gương 

Trong ngoài tươi đẹp gió sương chẳng còn 
Tình thương khai triển nỉ non 

Nhớ thương không bỏ đường mòn ta đi 
Đạo đời cố gắng dự thi 

Truy ra chơn lý tâm thì đạt thông. 
 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

LUÂN HỒI DU  KÝ (tiếp theo) 
của Thánh Hiền Đường 

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 

 
Hồi  Mười  Chín (tiếp theo) 

QUAN ÂM CỨU KHỔ DỰNG NHIỀU TÒA SEN ĐÁ 

NHÂN LOẠI LÀM LÀNH GIỚI SÁT LO PHÓNG SINH 

 
… 
Tế Phật:  Chúng sinh đọc xong bài “Hộ Sinh 
Thống Ngôn” tức tiếng kêu cứu sống đau 
thương do Lí Viên Tĩnh thuật hẳn là sẽ động 
lòng trắc ẩn, rất mực thương yêu đùm bọc các 
loài động vật có thân xác máu thịt như người. 
Sát sinh nhiều dĩ nhiên không tốt, khoa học kĩ 
thuật phát đạt, y học tiến bộ, y viện tối tân, hằng 
ngày dùng dao kéo mổ xẻ con bệnh không biết 
bao nhiêu mà kể, về phía bệnh nhân khi tới đó 
cũng đành phó thác thân xác của mình. Từ cõi 
vô hình nhìn xuống mới thấy đời nay người ta 
bị mổ xẻ cắt bao tử, ruột già ruột non, lóc thịt 
cạo xương, cưa chân cưa tay, lục phủ ngũ tạng 
bấy nhầy, nguyên nhân tạo cảnh này bởi kiếp 
trước sát sinh nhiều quá nên giờ đây lại diễn lại 
tấn tuồng thịt đổ máu rơi. Nhất là đám ghiền ma 
tuý thân thể bị tàn phế, nào như xương mục, tủy 
rỗng, khi y sĩ mạnh tay xuống dao té đái lòi 
phân. Những oan hồn đứng bên thấy chủ nợ 
máu thịt của mình bị mổ xẻ cắt thiến đau đớn 
như vậy thì lại vỗ tay reo hò: “Sướng thay! 
Sướng thay!”. Thế mới hay luật tàn sát sinh linh 
ở cõi thế gian thật là khắc nghiệt, miệng càng 
thích hưởng sung sướng bao nhiêu thì càng phải 
trả quả đau đớn trên bàn mổ bấy nhiêu. 
Bồ Tát:  Tế Phật nói rất chí lí, ở vào thời đại 
dân chúng giàu có này, trừ những kẻ cơ thể suy 
nhược bệnh hoạn không kể, còn có biết bao 
người thân thể khỏe mạnh mà cũng bệnh rề rề, 
trị hết thuốc này tới thuốc kia, bệnh nọ vừa dứt 

bệnh khác lại tới liền, để rồi trước sau gì cũng 
lên bàn mổ chịu hình phạt đau đớn. Bởi kiếp 
trước nghiệp sát sinh quá nặng, tham ăn tục 
uống thịt máu quá nhiều nên kiếp này phải trả 
sạch nợ nần, đó cũng là sự xét xử công bình của 
trời xanh, “có phúc cùng hưởng có họa cùng 
gánh”. Hiện tại là thời kì phổ độ chúng sinh nên 
trời đất đại xá, có oan kêu oan, có nợ đòi nợ, 
cho nên phải hứa cùng Táo Quân hoặc Tiên 
Phật ấn tống sách Luân Hồi Du Ký để giải trừ 
oan nghiệp, để những oan hồn sớm rời xa, nếu 
như không tiêu trừ được nghiệp chướng thì việc 
tu đạo kiếp này hẳn là gặp nhiều trở ngại. Trời 
cao phổ độ chúng sinh, ân phước ban khắp mọi 
loài cầm thú, vì sứ mệnh mở đường sống cho tất 
cả sinh linh, nên mới có cuốn sách vô cùng quý 
giá này. Mỗi khi trong gia đình hoặc họ hàng có 
người thân qua đời, phải mở rộng tâm từ bi ấn 
tống sách này cùng giảng giải khai mở vô lượng 
cửa thiện cho họ, phải độ mình độ người, độ tổ 
tiên, độ linh hồn cầm thú, lợi người lợi mình, 
công đức vô lượng. Mong chúng sinh trước hãy 
ngẫm nghĩ cho kĩ những điều ta nói, rồi sau 
phát đại nguyện. “Độ hết chúng sinh mới mong 
thành Phật” thì hẳn là rừng trúc biếc cõi tây 
phương cực lạc sẽ dành sẵn cho mình một đài 
sen Phật. 
Dương Sinh:  Tấm lòng từ bi của Bồ Tát Quan 
Âm Đại Sĩ khiến muôn loài chúng sinh cảm 
động sâu xa, đệ tử nguyện học tập đạo bồ tát 
cùng nỗ lực phổ hóa thật rộng rãi. 
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Bồ Tát:  Lành thay, lành thay, đồng tử chim 
loan bên cạnh Kim Mẫu tức là chim loan xanh 
trong rừng trúc biếc hóa thân độ thế, trước tác 
sách quý phát huy cơ bút cứu đời, thuyền Phật 
phổ độ, công quả lớn lao, siêu huyền bạt tổ, hãy 
gắng sức lên. 
Tế Phật:  Bữa nay tạm ngưng viết sách ở đây, 
xin cảm tạ những lời chỉ giáo ngọc vàng của 

Đại Sĩ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức 
Đường. 
Dương Sinh:  Lạy chào từ biệt đức Quán thế 
Âm Bồ Tát. 
Tế Phật:  Đã về tới Thánh Đức Đường, 
Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập 
thể xác. 

 (còn tiếp) 

 
 


